
Vrijdag 24 Maart 1916.

Schitterende dagklaarte van 's morgens om zes uur.

O sneeuw, sneeuw, als in 't midden van den winter! Langs den tuinkant alles in dons
gehuld, ieder twijgje blank omwonden.

Jammer dat zoo iets smelten moet in de eerste zonnestralen. Maar de zon verdwijnt alweder
achter de wolken en nieuwe vlokken dwarrelen in speelsche vlucht, wispelturig hoog en
zijds dooreen, voordat ze nedertuimelen.

Wat treft het oor?

In den spioen gaan zien. Waarachtig door den plots opgekomen mist en de sneeuwjacht
trekken ze op ginder langs den boulevard in dichte kolommen met grauwe
stappenbeweging, alle vormen verduisterd afgestompt. Heldenzang zweeft er over.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


